
 
 

Một số bài tập làm văn mẫu lớp 2 

Bài 1: Viết một đoạn văn Tả về một loài chim mà em yêu thích 

 

Trong thế giới loài chim, em thích nhất chim bồ câu. Nó có bộ lông màu trắng tinh, hai 

mắt tròn xoe như hai hạt nhãn tiêu. Ban ngày, bồ câu đi kiếm ăn. Nó thường ăn hạt đậu, 

hạt thóc. Buổi tối, bồ câu bay về làm tổ trên những thân cây. Bồ câu còn là một chú chim 

biết đưa thư nên ai ai cũng quý nó. Em coi nó như một người bạn thân nhất của em. 

Bài 2: Viết đoạn văn Tả về con vật nuôi trong nhà 

Nhà em có nuôi một chú mèo. Tên chú là Miu. Chú có thân mình gầy guộc vì lười ăn. 

Dáng chú thấp. Lông chú màu nâu. Đầu chú tròn như quả bóng nhỏ. Tai chú nhỏ như 

chiếc lá non. Mỗi khi đi học về, chú thường đến gần em. Em yêu chú lắm! 

Bài 3: Viết một đoạn văn ngắn nói về cảnh biển vào buổi sáng  

Em đã được ra biển chơi một lần cùng với bố mẹ. Sóng biển nhấp nhô từng đợt ập vào 

bờ. Trên biển, những ngư dân đang ra khơi đánh cá. Mặt trời toả những tia nắng xuống 



 
 

biển làm cho mặt biển có một chút màu vàng nhạt. Bầu trời có những chú chim hải âu 

đang chao lượn. Trên bãi cát có những chú cua bò ngang, có những bạn học sinh được 

nghỉ hè ra biển chơi. Tắm biển thật là thú vị : Được ngắm cảnh, được xây những lâu đài 

cát. Biển thật là đẹp. Em thích biển. 

Bài 4: Viết từ ba đến 5 câu nói về em bé của em (Hoặc em bé của nhà hàng xóm)  

Ở nhà em có một em trai rất đáng yêu tên là Bi Bo. Bây giờ em đã lên hai tuổi rồi đấy. Bé 

có đôi mắt to, tròn xoe như hai hòn bi. Khuôn mặt Bo rất tươi, lúc nào cũng cười. Tóc em 

đen nháy giống như tóc mây. Bo hơn tròn nên dáng đi trông nặng nề giống như một chú 

gấu con. Mỗi khi đi học về, Bo liền chạy ra mừng và sà vào lòng em. Em cảm thấy rất 

sung sướng. Em rất thương bé Bo và thích chơi với em bé mỗi khi mẹ bận việc.  

 

Bài 5: Viết một đoạn văn ngắn để tả về mùa xuân.  

Mùa xuân bắt đầu từ tháng giêng đến tháng ba. Thời tiết rất ấm áp. Mặt trời chiếu những 

tia nắng dịu dàng làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân có bao nhiêu là hoa đẹp 

như hoa huệ, hoa hồng, hoa đào, hoa mai. Mùa xuân cũng có rất nhiều loại quả. Ngày tết 

mùa xuân em được bố mẹ ông bà lì xì. Em rất thích mùa xuân.  

  

Bài 6: Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 - 5 câu để nói về ảnh của Bác Hồ mà em 

được nhìn thấy (Bài kiểm tra viết cuối kì 2 - lớp hai)  

Ảnh Bác Hồ lớp em được treo trang trọng phiá trên tấm bảng, dưới lá Quốc kì nền đỏ sao 

vàng. Trong ảnh, Bác Hồ có mái tóc bạc phơ và bộ râu hơi dài, trông như một ông tiên. 

Da Bác hồng hào. Vầng trán của Bác cao lộ rõ vẻ thông minh. Càng nhìn ảnh Bác, em 

càng quyết tâm thực hiện năm điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là cháu ngoan của Bác.  



 
 

Bài 7: Tả cái bảng lớp học của các em  

Cho đến năm học này (2008), các lớp học trường em vẫn sử dụng bảng đen truyền thống. 

Cái bảng to và rộng độ hai chiếc chiếu cỡ lớn, được đóng vào giá gắn chặt vào bức tường 

trên cùng mỗi lớp học, phía bên trái bàn thầy, cô giáo.  

Một nửa bảng đen được kẻ ô vuông, để cô giáo dạy tập viết, tập vẽ cho chúng em. Lớp 

2A của chúng em có tám tổ, mỗi tổ làm trực nhật một tuần. Tổ năm có sáu bạn. Hôm nào 

trực nhật, chúng em đi học sớm độ nửa giờ để quét lớp, để lau bảng. Bảng được lau sạch 

bằng giẻ ướt vắt khô, lau hai ba lần. Lau xong bạn Hương kiểm tra lại rất cẩn thận.  

Giờ học toán, chính tả, luyện từ… chúng em cảm thấy cái bảng lớp như có linh hồn, có 

sức hút kì lạ. Hằng trăm con mắt tuổi thơ theo dõi hàng chữ, con số bằng phấn trắng của 

cô giáo viết lên bảng đen. Cái bảng như luôn luôn nhắc chúng em phải chú ý, phải tập 

trung nghe lời cô giáo dạy bảo.  

Chúng em lớn lên từng giờ, từng ngày cùng với cái bảng đen thân quen của lớp mình. Cái 

bảng là tấm gương tâm hồn tuổi thơ chúng em.  

 

Bài 8: Tả bộ bàn ghế của tổ em  

Lớp 2C của chúng em có mười bộ bàn ghế bằng gỗ tạp, đã cũ. Tất cả đều được sơn nâu, 

khá bóng và đẹp. Mỗi tổ có bốn học sinh được ngồi chung một bàn. Bàn, ghế nào cũng 

được đánh số, không thể lẫn lộn.  

Bộ bàn ghế số năm của tổ em được kê vào giữa, phía trong lớp học. Long, Việt, Nga và 

em cùng ngồi chung một bàn. Mỗi đứa có một giang sơn riêng. Ngăn bàn để cặp hoặc ba 

lô sách. Mặt bàn để sách vở, để dụng cụ học tập. Giờ chính tả, giờ tập viết, lúc nào chúng 

em cảm thấy vùng lãnh thổ của mình trên mặt bàn trở nên chật chội. Chúng em cố gắng 

giữ gìn không chạm khuỷu tay vào nhau làm ảnh hưởng đến chữ viết. Mặt bàn, mặt ghế 

lúc nào cũng sạch bong, gọn gàng, thứ tự, không lộn xộn.  



 
 

Chúng em cùng giao ước và thực hiện: giữ bàn ghế sạch không được viết, vẽ hoặc dùng 

dao nhọn khắc lên mặt bàn.  

Bài 9: Tả cây bút máy của em  

Chiếc bút máy của em mang nhãn hiệu JiFeng 108. Trên thân bút còn có hình hai bé thơ, 

tóc cài nơ và dòng chữ “Bút mài nét thanh nét đậm”. Dáng hình cái bút rất xinh, thon 

thon dài mười ba xăng-ti-mét. Cái nắp bút có cài bằng kim loại màu vàng nổi bật thêm 

màu xanh cánh trả lấp lánh. Ngòi bút hình mũi giáo màu vàng, nằm trên chiếc lưỡi gà 

màu đen bằng nhựa cứng. Ngòi bút và lưỡi gà cắm vào cổ bút bằng kim loại , nối liền với 

ruột bút là ống nhựa cứng màu đen để đựng mực.  

Chị gái mua cây bút này tại siêu thị với giá 25.000 đồng tặng em, nhân ngày sinh nhật em 

tròn tám tuổi.  

Em cũng như các bạn trong lớp đều dùng mực tìm của nhà máy Văn phòng phẩm Hồng 

Hà. Từ ngày dùng bút máy, chữ viết của em có nét thanh nét đậm, mỗi ngày một đẹp, 

mang nhãn hiệu nước ngoài, nhưng không có dòng chữ “Bút mài nét thanh nét đậm” như 

chiếc bút của em.  

Em giữ gìn rất cẩn thận, cây bút máy. Viết xong bài, em dùng giấy lau sạch ngòi bút, nắp 

bút lại, đặt vào hộp bút. Em xem nó như người bạn thân thiết quý mến của mình thời thơ 

bé. Em thầm hứa và nói nhỏ với nó: “Bạn thân yêu ơi! Chúng mình nỗ lực phấn đấu 

giành được giải cao trong hội thi Vở sạch chữ đẹp cuối năm học nhé!”.  

  

Bài 10: Tả cái cặp sách của em  

Năm học lớp Một, em dùng túi sách. Năm lên lớp Hai, bố mua cho em cái cặp sách, ba 

màu rất đẹp.  



 
 

Cái cặp sách vừa có quai để xách tay, vừa có hai dây quai rất mềm để khoác vào vai, rất 

tiện lợi. Sang học kì hai, sách vở nhiều, bài vở nhiều, cặp sách rất nặng, nên em phải luôn 

luôn cõng cái cặp sách lên đôi vai.  

Cặp sách của em, phía ngoài rất đẹp, nổi bật hình hai thiếu nữ tóc vàng, môi son, cặp mắt 

trong veo lấp lánh, một tay cầm sách vở, một tay cầm bông hoa hồng đỏ tươi. Cặp có hai 

ngăn chính để sách vở, giấy làm bài kiểm tra. Một ngăn phụ có khóa phéc- nơ- tuya, em 

để hộp bút và vài thứ lặt vặt khác.  

Cõng lên đôi vai khi đi học, em cứ ngỡ là mình cõng em đi chơi. Em vừa đi vừa nhún 

nhảy. Lúc đi học về, hôm nào được điểm mười, được nhiều điểm tốt, em thấy cái cặp 

sách nhẹ tênh. Hôm ấy, cái cặp tỏa ra mùi thơm và có tiếng nói thì thầm, yêu thương, trìu 

mến.  

  

Bài 11: Tả thầy hay cô giáo của em  

Hồi học lớp Một và lớp Hai, em đều học cô Lệ. Cô còn trẻ và rất xinh đẹp. Tốt nghiệp 

trường Trung học Sư phạm là cô về dạy ở trường em. Năm nay, cô mới 26 tuổi. Cô đen 

giòn, mang vẻ đẹp cô gái miền duyên hải. Cô dạy giỏi: chữ viết đẹp, giọng ấm áp, đọc 

bài, giảng bài như rót vào tai chúng em. Cô dạy Toán, dạy Tiếng Việt rất dễ hiểu. Cô kể 

chuyện theo tranh rất hấp dẫn, bạn nhỏ nào cũng thích nghe.  

Cô ăn mặc giản dị: quần âu màu xanh, màu cỏ úa, áo sơ mi trắng. Về mùa đông, cô mặc 

áo len, đi xăng đan hoặc đi giày vải. Mặt trái xoan, tóc đen, dài thướt tha. Cô mang vẻ 

đẹp bình dị, đáng yêu.  

Cô cho biết năm học tới, cô quay lại dạy lớp Một. Cô rất thương chúng em, cô khuyên 

chúng em chăm ngoan, học giỏi. Em rất yêu cô Lệ.  

 

Bài 12: Viết đoạn văn về gia đình em  



 
 

Gia đình em gồm 3 người. Đó là bố mẹ em và em. Bố em năm nay 32 tuổi. Bố làm nghề 

thợ mộc. Bố làm mộc rất khéo và giỏi. Mẹ em gần ba mươi tuổi. Mẹ bán hàng tại nhà. 

Mẹ nấu thức ăn rất ngon. Em là học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Kiền Bái. Em thấy gia 

đình em thật hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Em rất yêu gia đình em.  

Bài 13: Tả người anh trai (hay người chị gái) của em  

Anh trai của em tên là Vũ Quang Hòa, 9 tuổi, học lớp Ba.  

Nước da trắng, tóc rễ tre. Cặp mắt to và sáng, vầng trán cao. Anh rất giống bố em. Anh 

học giỏi toàn diện: giỏi Toán, giỏi Tiếng Việt, thi vở sạch chữ đẹp được Giải Nhì toàn 

huyện. Anh mơ ước sau này trở thành một thuyền trưởng tàu viễn dương. Anh rất khéo 

tay: biết làm diều giấy, làm nhiều đồ chơi khác. Anh vẽ bức tranh Đàn gà bằng bút màu 

tặng em gái nhân ngày sinh nhật.  

Bàn học của anh lúc nào cũng ngăn nắp. Sách vở, đồ dùng học tập thứ nào cũng được sắp 

xếp thứ tự, giữ gìn cẩn thận.  

Bà nội rất yêu quý anh Quang Hòa, Bà khen anh rất hiếu thảo và thông minh.  

Bài 14: Tả người mẹ hiền yêu quý của em.  

Mẹ em là Nguyễn Thị Hương, 32 tuổi. Mẹ ở nhà làm vườn, trồng rau, trồng hoa. Bố em 

là sĩ quan bộ đội Biên phòng, hiện đang công tác tại Lũng Cú, tỉnh Hà Giang. Mẹ là nội 

tướng, vừa làm vườn, vừa nuôi dạy hai con ăn học: anh Thuận học lớp Ba và em học lớp 

Hai.  

Mẹ em rất xinh đẹp, mái tóc dài, hàm răng trắng, nước da đen giòn, nhanh nhẹn. Mẹ làm 

gì cũng nhanh thoăn thoắt. Mẹ có đôi bàn tay vàng nên mảnh vườn quanh năm tươi tốt. 

Mẹ là triệu phú đấy: có tiền làm nhà, tiền mua xe máy, tiền sắm ti vi, tiền gửi tiết kiệm…  



 
 

Mẹ rất thương yêu hai đứa con bé bỏng của mẹ. Mẹ nhắc anh Thuận: “Gọi điện thoại cho 

bố chưa đủ, mà mỗi tháng phải viết cho bố một lá thư…”  

Em rất thương mẹ em. Sướng nhất là được mẹ khen khi em được điểm 10 và thưởng cho 

năm nghìn đồng bỏ vào con lợn nhựa.  

Bài 15: Viết một đoạn văn ngắn tả về trường, lớp em 

Em tên là Triệu Đỗ An Huy, em học lớp 2A, trường Tiểu học Đồng Ích B. Lớp học của 

chúng em khá rộng rãi, thoáng mát. Những bức tranh, khẩu hiệu về học tập được treo 

ngay ngắn, trang trí đẹp mắt trên những bức tường sơn màu vàng nhạt. Trường em không 

còn mới nhưng vẫn khang trang, sạch sẽ, thoáng mát nhờ nhiều bóng cây phượng, cây si, 

cây đa cổ thụ che phủ khắp khoảng sân chơi rộng rãi. Những luống hoa và cây cảnh được 

trồng xung quanh trường. Phong trào học tập của trường em hăng say và sôi nổi. Các thầy 

cô giáo thương yêu học sinh, chăm sóc và dạy bảo học sinh tận tình. Ở trường, em cảm 

thấy thoải mái, dễ chịu và hào hứng học tập. Em yêu trường, lớp, cô giáo và các bạn của 

em. Em luôn cố gắng học tập chuyên cần, vâng lời thầy cô và đoàn kết với các bạn. 

Bài 16: Viết từ ba đến 5 câu nói về em bé của em (hoặc em bé của nhà hàng xóm): 

Ở nhà, em có một em trai rất đáng yêu tên là Triệu Đỗ Gia Hiếu. Bây giờ em đã lên ba 

tuổi rồi đấy. Em Hiếu là con trai nhưng nhìn rất giống con gái. Em có đôi mắt to, tròn xoe 

như hai hòn bi. Khuôn mặt Hiếu rất tươi, lúc nào cũng cười khoe hàm răng mọc chưa đầy 

đủ nhưng trắng như sữa. Tóc em đen nháy giống như tóc mây. Hễ em làm gì thì Hiếu 

cũng chạy lại gần và làm theo. Khi thấy em tập võ, Hiếu cũng hoa chân múa tay tập theo 

trông rất ngộ nghĩnh. Mỗi khi em đi học về, Hiếu liền chạy ra mừng và sà vào lòng em 

thơm rối rít lên má. Em cảm thấy rất sung sướng. Em rất yêu em Hiếu và thích chơi với 

em bé mỗi khi mẹ bận việc. 

Bài 17: Tả mẹ 



 
 

Mẹ em năm nay ba mươi mốt tuổi, là y tá ở trung tâm y tế xã. Mẹ có dáng người cao 

mảnh mai, đôi mắt tròn đen, mái tóc dài, mượt mà. Mẹ em rất hiền lành, dịu dàng và hay 

giúp đỡ người khác. Sáng nào mẹ cũng dậy sớm, chuẩn bị đưa em đi học. Mẹ làm rất 

nhiều việc nhưng luôn tận tuỵ, tỉ mỉ và chỉn chu với mọi công việc nên ai cũng quý mến 

mẹ. Có những buổi phải trực nên khi mọi nhà đã lên đèn, mẹ mới về nhà. Mặc dù rất mệt, 

nhưng mẹ vẫn nấu ăn, dọn nhà, tắm giặt cho em và hướng dẫn em học bài. Em rất thương 

mẹ nên em sẽ luôn cố gắng ngoan ngoãn và chăm học để giành giải Nhất kỳ thi học sinh 

giỏi của Huyện về tặng mẹ kính yêu. 

Bài 18: Đề bài: Tả một cây có bóng mát (cây bàng). 

Ở trường em trồng rất nhiều cây bóng mát. Cây nào cũng cao lớn, xanh tốt nhưng hơn cả 

là một cây bàng được trồng ở giữa sân trường. 

Nhìn từ xa, cây bàng như một chiếc ô xanh mát rượi. Gốc bàng to, thân cây gù, nổi thành 

nhiều bướu, mỗi bướu có hình thù khác nhau trông rất cổ quái. Mùa hè, tán bàng xanh 

biếc, bóng mát tỏa rợp sân trường là nơi vui đùa của chúng em trong giờ ra chơi. Mùa thu, 

lá bàng đỏ ối như những chiếc quạt lụa óng a óng ánh tuyệt đẹp. Cây bàng là vương quốc 

của đàn chim sâu, còn đối với chúng em, nó là người bạn thương yêu của tuổi thơ. Cây 

bàng chẳng những cho chúng em bóng mát mà còn gắn bó với chúng em trong suốt 

những năm học qua. Em mong cho cây mãi xanh tốt để đem lại niềm vui cho chúng em. 

Và để cho chúng em lưu giữ những kỉ niệm đẹp về tuổi học trò. 

Bài 19: Đề bài:Viết một đoạn văn ngắn tả về cây mà em thích. 

Những cây phượng trong sân trường em mang dáng vẻ của cây cổ thuh. Thân cây to, cao, 

vững vàng, chắc nịch. Vỏ cây bạc phếch, sù sì, có nhiều cây nhỏ li ti sống bám vào. Cành 

cây sum suê, tán lá um tùm phủ bóng mát khắp sân. Lá cây xanh biếc, mềm mại, xao 

động trong những làn gió nhẹ. Tháng sáu, mùa hạ, hoa phượng nở đỏ rực như lửa cháy 

trên cành. Năm học kết thúc, nghỉ hè nhưng em luôn nhớ khoảng sân trường râm mát với 

những gốc phượng già. 



 
 

 


